Vertelling 8-12 jaar

De belofte aan God

Koning Salomo ligt in zijn bed. Hij slaapt. Misschien droomt hij wel over de wijze
besluiten die hij genomen heeft. Of over de prachtige gebouwen die hij heeft laten
neerzetten, zoals zijn eigen paleis en de tempel voor de Heer.

‘Salomo!” hoort hij plotseling. En op dat moment gebeurt er iets. Salomo voelt het, hij
weet het: dit is niet zomaar een droom. God verschijnt aan hem. Dat is al eens eerder
gebeurd, jaren geleden. ‘Salomo’, zegt God nog eens tegen hem. ‘Ik heb gezien wat je
gedaan hebt. Ik heb je paleis gezien en je tempel. En ik heb gehoord wat je zei toen de
tempel klaar was: toen bad je of Ik aanwezig wilde zijn in de tempel. Dat zal Ik doen,
Salomo. Ik zal alles zien en alles horen wat in de tempel gebeurt. Ik zal mijn naam
daar laten wonen, dag en nacht, voor altijd. Het is een heilige plaats.’

Salomo glimlacht. ‘Dank U wel, God’, fluistert hij zacht.

En God vertelt verder: ‘Blijf mij altijd trouw, Salomo. Jouw vader, koning David, was
een goede koning. Hij deed wat Ik hem vroeg. Dat moet jij ook doen. Houd je aan

de afspraken en de regels die Ik je gegeven heb. Dan zorg Ik dat jouw koningschap
toekomst heeft. Dan blijf jij nog heel lang koning, en na jou zullen je kinderen en
kleinkinderen koning zijn. Maar als je niet meer naar mij luistert, als je bij mij weg
gaat..., dan gaat het mis, met jouw koningschap en met de tempel. Ik kan mijn naam
niet laten wonen in een huis waar mensen niet eerbiedig zijn. Blijf bij mij, Salomo!
Dan blijf Ik bij jou en bij de mensen in het land.’

Even later wordt Salomo wakker. Hij knippert met zijn ogen, tegen het licht van een
kaars naast zijn bed. Dit moet ik onthouden, weet Salomo. Dit mag ik nooit vergeten.

In de jaren daarna schrijft Salomo prachtige teksten. Teksten vol wijsheid, teksten vol
geloof. Hij schrijft liederen over God en de mensen. Zo zorgt hij ervoor dat iedereen
weet wat hij zelf van God heeft gehoord: dat God bij de mensen wil blijven. En dat Hij
mensen vraagt om bij Hem te blijven.
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8-10 jaar
Gesprek: Wat belooft God aan
Salomo? Wat moet Salomo daarvoor
doen? Zou de belofte en de vraag van
God ook gelden voor mensen van vandaag?

Spel: Salomo was een heel wijze koning.
‘ Wie van de kinderen is ook zo wijs?

Eén van de kinderen gaat op een stoel
zitten als wijze koning(-in). De andere
kinderen komen langs bij de koning(-in) en
leggen een probleem voor. Heeft zij/hij een

oplossing?

Creatief: Salomo schreef teksten
C){ vol wijsheid. Kunnen de kinderen
dat ook? Bovenaan een vel papier

schrijven ze: ‘Wat iedereen moet weten over...
Daaronder vullen ze een onderwerp naar keuze
in. Bijvoorbeeld: de natuur, helpen, lachen,
God of samenzijn. De kinderen schrijven op
welke wijze gedachten zij over dit onderwerp
hebben.

11-12 jaar
Gesprek: God belooft dat Hij alles
Q ziet en hoort wat in de tempel
gebeurt. Als je dat weet, wat zou je
dan doen in de tempel? En wat zou je juist niet

doen? Zijn er ook dingen die buiten de tempel

niet zo erg zijn, maar in de tempel wel?

Creatief: Omgekeerde
O{ Valentijnskaart. Op Valentijnsdag
sturen veel mensen een lief kaartje

aan iemand anders. Vaak staat daarop wat
iemand leuk vindt aan die ander. Vandaag
doen we het omgekeerde: we maken een
‘omgekeerde’ Valentijnskaart, waarop je
schrijft wat er zo leuk is aan jouzelf. Deze kaart
hoef je niet aan iemand anders te geven: je

mag hem aan jezelf geven!



